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Kom je met de trein? Het station van Leuven is gelegen aan de rand van de compacte stadskern en 

heeft verbindingen met alle grote steden in België. Kom je van Nederland? Dat is waarschijnlijk de 

intercity Amsterdam – Rotterdam – Antwerpen – Mechelen handig voor jou. Eens aangekomen in 

Mechelen, is het nog een kwartiertje met de trein. 

Kom je met de auto? Dan is de beste parking “P1 – Parking station Leuven”. Je kan hier namelijk in 

het weekend parkeren voor slechts €5 voor de hele dag. Ook kan je dan zelfs gratis de bus nemen 

van en naar het centrum van Leuven, je hoeft enkel je parkeerticket aan de chauffeur te laten zien. 

Het ILUV-Leuven ticket geeft je toegang tot Museum M (Leopold Vanderkelenstraat 28), de 

schatkamer van St-Pieter (Grote Markt 1, 10-16u30, zo 11-16u30, wo gesloten), het Stadhuis (Grote 

Markt 9, dagelijks om 15u) en tot de universiteitsbibliotheek en toren (Ladeuzeplein 21, 10-17u). 

Wat is er typisch Belgisch? Bijna iedereen antwoordt bier, frietjes en chocolade! En die vind je 

allemaal in Leuven, alle gekheid op een (Fabre-)stokje! 

Maar waar haal ik nu dat bier? Leuven is zowat de bierhoofdstad van België; de bakermat 

van Stella Artois. In de Domus (Tiensestraat 8) kan je het huisbier proeven, rechtstreeks van 

de brouwerij. Mijn lievelingscafé’s zijn Leuven-Central en Fiere Margriet rond de St-

Pieterskerk, Metafoor in de Parijsstraat en op de Oude Markt Cafe Allee en Apero. Keuze 

genoeg op de langste toog van de wereld! 

En de lekkere frietjes dan? Ga bij een echte frituur, een “barak frituur” in de volksmond 

oftewel een vrijstaand klein blokje. Met uitsterven bedreigd maar Frituur St-Maartensdal in 

de Mincklersstraat en op het St-Jacobsplein serveren je nog heerlijke frietjes om mee te 

nemen. 

Chocolade! Little trips to heaven, zo noemt Bittersweet (Eikstraat 2) hun ambachtelijk 

gemaakte pralines. Aan jou om het uit te proberen! 

 

Op zondag is de stad iets rustiger omdat de meeste winkels gesloten zijn. Echter valt er nog steeds 

voldoende te ontdekken! Neem met je ILUV-Leuven ticket een duik in de geschiedenis van de stad. 

Ga de studenten achterna en bewonder de fotogenieke universiteitsgebouwen zoals het Pauscollege 

op het Hogeschoolplein, het Valkcollege in de Tiensestraat en de Universiteitshallen in de 

Naamsestraat. Hou je ogen goed open en je zal nog veel locaties ontdekken.  

Ga je liever wat wegdromen tussen het groen? Bezoek dan zeker de Kruidtuin (Kapucijnenvoer), de 

Dijleterrassen (Dirk Boutslaan) en in het piepkleine maar romantische Dijlepark (Redingenstraat). Net 

buiten het centrum vind je ook twee prachtige parken. In Heverlee vind je het Arenberg park met een 

heus kasteel en ook de Abdij van ’t Park ligt op slechts een kilometer buiten de stad. Lees ook even 

verder voor lunchtips, want niets is toch fijner dan op zondag lekker gaan eten? 
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Drie straten die je niet mag missen; drie pareltjes die de laatste jaren een metamorfose hebben 

ondergaan. (huisnummer tussen haakjes) 

Mechelsestraat -  Ga kleren shoppen bij LIV (16) of Mixte (39) en voor je lief om de hoek bij LEF 

(Craenendonck 1B). Cadeautjes of iets leuks voor in huis koop je bij Grashopper (24) of het 

Pakjeshuis (30). Stripverhalenwinkel Gobelijn (35) draait al jaren mee, lekkere Italiaanse 

producten vind je bij Gigi (34) of ga je proeven bij Zoff (25). Loop verder tot de vismarkt voor de 

zoetigheden bij Zuut (2). Zoek je een eyecatcher voor in huis? Dan moet je bij Leuvenaar Animaux 

Speciaux (73) zijn, deze taxidermist verkoopt unieke stukken in zijn rariteitencabinet. Loop vooral 

nog iets verder en ga heerlijk koffie drinken bij Koffie en Staal (140), een persoonlijke favoriet. 

 

Parijsstraat – Ga fijn winkelen bij retrowinkels Living Lounge (42) en Hippo Royale (44) en kies 

een prachtig juweel uit bij LASSO (10). Longboards voor hem en haar koop je bij Leuvense 

Legende Twits (52). Dorstig van al dat shoppen? Geniet van een (h)eerlijke koffie bij Koffie Onan 

(28), ga ribbetjes smullen bij Resto Ribs (26) of ga pintjes drinken en mensen kijken bij Metafoor 

(34). 

 

Tiensestraat – in de zomer vind je hier zowaar een petanquebaan maar het hele jaar door vind je 

in het autovrije gedeelte heel veel leuke restaurantjes. Zo kan je verse gehaktballen eten bij Balls 

’n Glory (31) of ga voor de nieuwe hippe Italiaan Baracca (34) met het prachtig houten terras. In 

de zomer kan je gaan genieten mijn favoriete ijsjeszaak, het Galetje (44). Onder andere bij Le 

Mustache (129) en Coffee Caffee (18) kan je terecht voor koffies met wat zoets erbij. Een andere 

aanrader is Leuven Leisure, voor stadswandelingen en bierproeverijen. Wil je liever met een 

permanente souvenir naar huis? Maak dan een afspraak bij Old Rules (39a), een tatoeage- en 

barbierszaak. 

Wil je nog meer adresjes? 

Voor (Scandinavisch) design en de deco inspiratie spring ik graag binnen bij Dijk Drie (Vaartkom 

3) en Design District (Justus Lipsiusstraat 18). Op het Ladeuzeplein kan ik niet laten om langs te 

gaan bij Dille&Kamille (27), boekenwinkel Boekarest (12) en bij CD en vinyl-shop Bilbo (2). En als 

er nog één kledingzaak is die je echt niet mag missen, is het wel Wear (Van Benedenstraat 5) 

tussen de Bondgenotenlaan en Diestestraat. In deze 2 laatste straten ligt ook Giraffe Records 

(Bondgenotenlaan 128 – Diestestraat 215) die naast vinyl ook leuke horloges en fijne streetwear 

verkopen. 

 

Natuurlijk kan je altijd terecht in de Muntstraat voor een lekkere maaltijd, maar ik geef je graag 

nog enkele restauranttips mee, voor elk budget. Hippe en studentikoze buurtbars De Werf 

(Hogeschoolplein 5) en Bar Stan (Constant Meunierstraat 2) zijn heerlijke plekken om enkel uren 

door te brengen. De beste spaghetti van Leuven vind je bij De Wiering (Wieringstraat 2), een 

lekkere hamburger eet je bij Bar Louis (Grote Markt 2) of Ellis (Naamsestraat 5) en een echte 

Haute Dog bij Würst (Margarethaplein 1). In de nieuwe opkomende buurt aan de Vaartkom vind 

je het Café Entrepot in het OPEK (Vaartkom 4) en De Hoorn (Sluisstraat 79) in een prachtig pand 

met nog authentieke bierketels. Heb je net ietsje meer te spenderen? Reserveer dan zeker bij 

Julia & Elias (Vismarkt 6) of bij de Blauwe Maan (Mechelsestraat 22). Enkele niet te missen 

koffiebars zijn nog Barboek (Schrijnmakersstraat 17), Puntocafé (Vanderkelenstraat 17a) en MOK 

(Diestsestraat 165). Na al dat eten zin in een alternatieve film? Die vind je bij Cinema Zed in 

kunstencentrum ’t STUK (Naamsestraat 96). 


